Dana gaat Weer aan de Slag

Langzaam weer vertrouwen
in de toekomst

Stel je voor: als klein meisje van vijf moet je met je opa en oma viuchten uit Afghanistan. Je moet je
ouders, broertje en zusje daar achter laten. Maar je bent vijf dus wat kan je doen? Op je vijftiende wordt
je uithuwelijkt aan een Afghaanse man van 27 jaar. Een man met een grote familie, waar de sociale
controle en druk enorm is. Je bent in een vrij land, maar kan niet vrij ziin. ‘'Ik moest opeens een hoofd-
doek dragen en mocht na drie maanden niet meer naar school. Ik was net gestart op het vmbo.’

Van Dana wordt een traditionele rol verwacht. Ze moet zorgen voor het huishouden en shel moeder
worden. ‘Ik was vijftien toen ik mijn eerste zoon kreeq, ik kon geen kant op. Zat vast in een familie die
mijn leven beheerste.’

Weer aan de Slag

is bedoeld voor (aan-
staande) jonge moeders
van 15 tot 27 jaar. Samen
bekijken we wat er moet
gebeuren om een opleiding,
werk of dagbesteding te
combineren met de zorg
voor een kind. We helpen

bij het maken van eenwerk-

of studiekeuze en bij het
regelen van kinderopvang.
Daarnaast helpen we hij
vragen over opvoeding,
financiéle zaken, contact
met familie en vrienden.

Opnieuw geviucht

Wanneer haar tweede zoon wordt geboren, kan Dana er niet meer tegen. Samen

met haar twee kinderen viucht ze terug naar Afghanistan. Eenmaal daar worden haar
kinderen ziek, ze had ze niet kunnen laten inenten voor vertrek. Ze moet terug naar
Mederland, waar haar kindjes met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis wordan
opgenomen. Daar krijgt ze te horen dat haar kinderen onder toezicht kormen en bij haar
ex-man moeten wonan, Een zware periode volgt. “Ik had niks. Mijn kinderen weg en al
mijn spullen. Ik kwam terecht in een opvang, waar je heel vroeg werd gewekt en vervaol-
gens de hele dag op straat moest doorbrengen.”

Uteindelijk komt ze bij HVO Alexandria terecht, maar ook daar vindt ze niet de vellige
omgeving waar ze zoveel behoefte aan heeft. ‘I wilde er alles aan doen om zelF mijn
leven weer op orde te krijgen. Zodat ik mijn twee zoons een goed leven kan bieden.’

Straks zelf verder

Dan ontmoet ze haar huidige vriend en kan ze bij haar nieuwe schoonfamilie wonen, Ze
krijgt een zoon dig nu vier maanden is. De start van een nleuwe periode, waarin ze kan
werken aan zichzelf. Dat Is niet altijd even makkeljk. Uibeindeljk start Dana via DWI b
Weer aan de Slag van Altra. Daar krijgt ze langzaam weer vertrouwen in de toekomst. “lk
kan het goed vinden met min begeleider, Ed. We kunnen goed praten en samen bepalen
we de stappen, zodat ik straks zelf verder kan. Mijn schulden, dig ik heb opgelopen door
de zorgverzekering, ziin bijna afbetaald. Ik heb mijn theorie-examen in één keer gehaald
en mag binnenkort afrijden. Miin Nederlandse taalcursus sluit ik in augustus af. En ik ga
binnenkort stage lopen, daar heb ik ontzettend veel zin in.” Wat Dana wenst voor de
toekomst? Ik hoop dat ik op mezelf woon, een leuke baan heb en dat mijn twee oudste
kinderen weer bij me kunnen wonen.’



